
Lettele, 8 januari 2023 

Lieve Kevin, 

Naaldbomen in diverse staten van onttakeling, soms nog wat beslingerd, 
liggen in steeds hogere hopen naast de vuilcontainers 
en worden met de laatste scherven feestdag meegegeven met het restafval. 

Om de overgang naar de dagen zonder sfeerverlichting te verzachten, 
gingen we een weekendje naar Lettele, in Overijssel. 

We reden langs winterkale bermen, vogels die zich afvroegen 
of ze al aan nest moesten beginnen en wat vlaggen met kobaltblauw boven. 

Toen de maan als een doffe parel boven bestoppelde akkers hing 
kwamen wij bij ons huisje aan. De lucht was zwaar, vol aarde. 

Ik had een Driekoningentaart gebakken; 
wie van ons de boon zou vinden, werd tot vorst gekroond 
en mocht bepalen wat we dat weekend gingen eten. 

Een simpele procedure om tot leiderschap te komen, 
simpeler dan die van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, 
maar dat hoef ik jou niet te vertellen, toch Kevin? 

Je hebt misschien twijfels over de democratische legitimiteit van een Driekoningentaart 
maar ook over twijfels over democratische legitimiteit hoef ik jou geloof ik niks te vertellen. 

Wel zag ik voor me hoe de troonpretendenten die geen boon in hun gebak zouden vinden 
zonder moeite een Shakespeareaans koningsdrama zouden ontketenen - 
ik ken mijn kinderen (ik ben geen King Lear). 

Dus om bloedige kroningsrellen te voorkomen, 
had ik niet één, maar een handvol droge kidneybonen in het beslag gestrooid. 

Zodra de taart op tafel kwam, scheurden de gedoodverfde koningskinderen 
zonder enig gevoel voor beschaving of decorum het baksel aan stukken 
om binnen enkele seconden gedrieën met een boon te pronken. 

Drie Koningen. 

De dinerkeuze was voorspelbaar. Drie keer friet en pannenkoeken. 
Het eerste weekend van deze januari werd een calorierijke. 

Maar, door de macht eerlijk te delen, wisten we wel een burgeroorlog te voorkomen. 

Kevin, jij bent na vijftien stemronden tot voorzitter gekozen, deze Driekoningennacht, 
de datum waarop twee jaar terug je eigen Huis werd bestormd, 
maar misschien moet je dat ‘eerlijk delen’ toch eens overwegen. 

Want macht kan het best gedragen worden door zoveel mogelijk schouders. 
En wie op extremen vaart zal altijd tegen de klippen lopen. 

Ik wil best de taart voor jullie bakken. 
Ik heb genoeg bonen over. 


