
Rijnstate, 8 juni 2025 

Lieve Help! 

Als me ooit de vraag gesteld wordt: 
waar was u toen het kabinet viel 
hoef ik daar niet lang over na te denken. 

Ik lag onder plaatselijke verdoving 
in een behandelkamer  
voor wat een relatief kleine ingreep moest zijn 
en terwijl er in mij gesneden werd 
hoorde ik het nieuws op de plafondradio. 

Ik lag daar vanwege een vasectomie, 
omdat ik vind dat als je gezamenlijk besluit 
dat de gezinsgrootte de gewenste omvang heeft bereikt 
je ook gezamenlijk verantwoordelijk bent 
voor verdere geboortebeperking - 
kort gezegd; nu was het mijn beurt. 

En nu wil ik geen direct verband leggen 
tussen sterilisatie en de kabinetsval, 
maar ergens in mijn achterhoofd 
drong zich wel een symbolische vergelijking op. 

Vooral toen de relatief kleine ingreep 
veranderde in een acute opname 
met daarop een nachtelijke operatie; 

wat die ochtend nog een simpele oplossing had geleken 
draaide uit op een gecompliceerde 
en nogal pijnlijke situatie. 

Ik zal niet in detail treden, het is zondagochtend 
en mijn herstel verloopt voorspoedig; 
morgen ziet er alweer zonniger uit dan gisteren. 

Wat het herstel van de Tweede Kamer betreft 
zweef ik tussen hoop en vrees, 
maar ik vind het lastig te geloven 
dat de kneuzingen weggetrokken zullen zijn 
voor er nieuwe verkiezingen plaats vinden. 

Ik wens ons van harte beterschap. 


