Lieve Sint Maarten,

November begint met Allerheiligen,
startschot van een wekenlange Sintenparade:

zo vaart volgende week Klaas het land in,
volgt Lucia met kaarsjes in het haar
en rommelt daarna Claus de schoorsteen door.

Maar eerst komt in bedeloptocht Sint Maarten langs,
het eerste lichtjesfeest van de wintermaanden
waarop we met kinderschare en knutsellampionnetjes
van deur tot deur om suikergoed schooien.

En terwijl het blad nog aan de bomen klampt,
twinkelen in steeds meer tuinen de kerstlampjes al.

Veel te vroeg, volgens sommigen, die op hun kalender
duidelijke data krassen waarop de mensheid
paasei, pepernoot of piek tevoorschijn mag toveren,

en voor wie waagt daarvan af te wijken, richten
de strooigoedspotters schandpalen op, want
in dit land wordt schending van tradities bestraft.

Het zal me wat.

Uit onderzoek op de Universiteit van Utah blijkt

dat mensen die vroeg hun kerstverlichting ophangen
niet alleen gelukkiger zijn maar ook

meer gewaardeerd worden door hun buren.

Dus zodra de duisternis zich uitstrekt
van voor het avondeten tot na het ontbijt
haal ik de lichtsnoeren van zolder

en breekt bij ons de Verlichting aan.

En waarom daar stoppen?

Waarom geen carnavalssnoep onder de kerstboom?

Waarom geen chocolade eieren verstoppen in een holle pompoen?
Waarom geen kinderen die voor de deur om zoet komen zingen
met een handvol pepernoten

en een letter van banket verblijden?

Eris genoeg feestvreugde
om voorschot op te nemen.

Ik zet alvast een kaarsje in mijn lampion.

Arnhem, 9 november 2025



