
Arnhem, 11 mei 2025 

Lieve Leo, 

In deze week van Moederdag is er een Heilige Vader gekozen, 
hij verschijnt vandaag op het balkon van de Sint-Pieter 
om het middaggebed voor te zitten. Typisch, zouden kwade tongen zeggen, 
dat juist een ongetrouwde man op Moederdag de aandacht voor zichzelf opeist. 

Al zal hij wel het Regina Coeli bidden, dat aan Maria opgedragen is. 
En misschien ook aan Mildred Martínez, zijn eigen moeder. 

Had Mildred nog geleefd, zou ze haar zoon dan ook Vader noemen, 
of zou ze haar schouders ophalen en zeggen ‘voor mij blijf je gewoon Bobbie jongen.’ 

Gek dat ik het een gek idee vind dat een Paus een moeder heeft, 
alsof ik het logischer zou vinden dat Pausen worden gekweekt 
in een geheim lab onder het Vaticaan. 

Terwijl; we noemen Maria ‘de Moeder van God’. 
Wat maar wil zeggen dat we allemaal iemand hebben 
om dankbaar te zijn voor het leven dat ze ons gaf. 

Niet de eerste Leo, deze Paus, maar De Veertiende, 
hetzelfde nummer als de Zonnekoning én als Johan CruijƯ. 

Laat de Leeuw niet in zijn hempie staan. 

Misschien is het toeval, maar in Hemelse aangelegenheden 
is toeval niet zelden een ander woord voor Goddelijke interventie, 
dus ik ga ervan uit dat de nieuwe Paus, als eerste agendapunt, 
met een beatificatio aequipollens  werk maakt van een zaligverklaring, 
omdat de voetballer sinds onheuglijke tijden publieke verering geniet. 

Leo. Het betekent Leeuw. 
Zou de Paus die naam gekozen hebben omdat hij wil brullen? 
Of omdat hij ziet dat de mens de mens een wolf is en hij de Koning der Dieren? 

Of omdat hij hoopt dat de Leeuw en het Lam zich samen neerleggen. 
De Heilige Leeuw en het Lam Gods. 

Mijn vader heet trouwens ook Leo. Het is mijn tweede naam 
en ook mijn eerstgeboren zoon draagt Leo als tweede naam. 

Maar laat ik het niet over vaders hebben, het is Moederdag. 

De mijne heet Ida Maria, naar de Heilige Moeder, 
en vanmiddag zal Leo de Veertiende het middaggebed aan haar opdragen, 
aan haar en alle moeders 
die we dankbaar zijn 
voor het leven. 

 


