
ARNHEM MIJN STAD – SCHERP RANDJE, ZACHT HART 
 
De Veer en de Craan, de Laar en het Broek, 
de Schaars en de Schuyt, de Sons en de Woerd, 
 
het Haafje, het Kamp, de Marten, de Mal, 
de Klingel, de Wijk, de Velper, het Dal, 
 
de Kroon en de Monk, de Beek en het Veld, 
de Geit en de Bok, het Centrum en Eld, 
 
de Stede, de Heij, het Spijker, de Markt, 
de Vrede, ‘t Vlot; is Arnhem mijn stad. 
 
Waar het land begint te plooien 
waar het helder water stroomt, 
is geboren aan de beken 
de stad waar ik van droom. 
 
Geblakerd door de vlammen 
door soldatenlaars vertrapt 
rees de arend als een feniks 
uit het puin en uit de as. 
 
 Dat is Arnhem (dat is Arnhem), mijn stad (mijn stad) 
 vuur en water (vuur en water), mijn hart (mijn hart) 
 
 Dat is Arnhem (dat is Arnhem), mijn stad (mijn stad) 
 scherp randje (scherp randje), zacht hart (zacht hart) 
 
Van de Zypendaalse beuken 
tot het strand van Meinerswijk 
langs de sprengen over bruggen 
van de beemd tot aan de dijk. 
 
Van de heuvels tot de polders 
waar het landschap wordt gekliefd 
door de machtige rivieren 
hebben wij ons Ernèm lief. 
 
 Dat is Arnhem (dat is Arnhem), mijn stad (mijn stad) 
 groen en blauw (zwart en geel!), mijn hart (mijn hart) 
 
 Dat is Arnhem (dat is Arnhem), mijn stad (mijn stad) 
 scherp randje (scherp randje), zacht hart (zacht hart) 
 
En al zijn we soms kastanjes, ruwe bolster, zoete pit, 
we zoeken altijd naar de brug die ons allemaal verbindt. 
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