In deze dialoog zitten heel wat citaten uit de Vlaamse Literatuur verstopt,
herkent u ze allemaal?
DE ONFORTUINLIJKE OPSTANDELING
CLÈMENTINE[endnoteRef:1]		Het heit vier geslagen[endnoteRef:2], lui varkensjong, waak op! [1:  Personage uit Op Hoop van Zegen, Heijermans]  [2:  Citaat uit Op Hoop van Zegen] 

PALLIETER[endnoteRef:3]		Laat me slapen, moeder,
			het is niet al goud wat in de mond
			van de morgenstond blinkt[endnoteRef:4]. [3:  Personage van Felix Timmermans]  [4:  Citaat van Louis Paul Boon] 

CLÈMENTINE		Nest uit, Pallieter,
			we motte steentjes krabben op de binnenplaats[endnoteRef:5]. [5:  Uit Op Hoop van Zegen] 

PALLIETER		Steentjes krabbe!
			Dat is toch geen leven.
CLÈMENTINE		Het zal wel voorbij gaan met te passeren[endnoteRef:6]. [6:  Daens] 

PALLIETER	Het is al de schuld van de nieuwe koning,
die ons vanuit Amerika met tarieven slaat
zodat stagflatie en recessie
als zweren op ons lichaam staat.
CLÈMENTINE	De Leeuw van Vlaanderen[endnoteRef:7] kreunt
onder de Rat van De Nieuwe Wereld. [7:  Hendrik Conscience] 

PALLIETER	De vis wordt duur betaald[endnoteRef:8], ja,
laat mij toch slapen, moeder,
het is geen leven om te waken meer
nu de importtarieven op speciaalbier,
waterzooi en stoofvlees zo hoog zijn
dat wij enkel nog rauwe duiven kunnen eten
en afval van de visafslag. [8:  Op Hoop van Zegen] 

CLÉMENTINE	De weg die met crypto geplaveid ligt
bewandelt men niet alleen[endnoteRef:9]. [9:  Louis Paul Boon] 

PALLIETER		Wat betekent dat?
CLÉMENTINE	Dat betekent dat je uit het muffe hooi moet,
krinkelende winkelende waterding[endnoteRef:10],
droog je natte dromen en stroop de mouwen op. [10:  Gezelle] 

PALLIETER	Eerlijk leven brengt ons naar de ondergang, moeder,
zo dalijk tref ik Wittekop[endnoteRef:11] en Jan de Lichte[endnoteRef:12]
bij de herberg van Scheldewindeke
voor een spelleke krulbol[endnoteRef:13]. [11:  De Witte van Sichem]  [12:  Volkslegende en personage van Louis Paul Boon]  [13:  Uit Jan de Lichte] 

CLÉMENTINE	Een spelleke krulbol,
maak dat Jan Breydel[endnoteRef:14] wijs,
jij gaat daarheen
om de financiële elite
wat bitcoins lichter te frauderen. [14:  Volksheld uit De Vlaamse Leeuw] 

PALLIETER	Welzeker. Ik ben guerrillero
van deze handelsoorlog.
CLÉMENTINE	Jij, een vrijheidsstrijder?
PALLIETER	Beter dan lijdzaam zuchten
verdelgen wij de techmiljardairs.
Als Elon Muskusratten!
CLÉMENTINE	De hardste strijd in het leven
is de strijd om niet bitter te worden[endnoteRef:15]. [15:  Louis Paul Boon] 

PALLIETER	Wij moeten ons van empathie ontdoen
om de beschaving te redden[endnoteRef:16],
vraag het de Inuit van Groenland,
de Gulden Sporen van Zelensky,
de El Salvadoranen die door administratieve fouten
van vrouw en kinderen gescheiden worden [16:  Quote van Elon Musk] 

	er is geen drift, moeder,
die de mens meer tot boosheid bekwaam maakt
dan de staatszucht[endnoteRef:17]. [17:  Hendrik Conscience] 

CLÉMENTINE	Geen zoon van mij
zal zich tot geweld verlagen.
PALLIETER	Nee, uw zoon
moet steentjes krabbe op de binnenplaats.
CLÉMENTINE	Het is eerlijk werk.
PALLIETER	Ik bedank ervoor.
CLÉMENTINE	Dankbaarheid is een bloemke dat in weinig hoven bloeit[endnoteRef:18]. [18:  Guido Gezelle] 

PALLIETER	U bent oud, moeder,
de haaie zwemme al om ’t schip
die ruike as ‘r ’n dooie an boord is[endnoteRef:19]. [19:  Op Hoop van Zegen] 

CLÉMENTINE	Een arm mens wordt wel bezocht[endnoteRef:20] zeg,
mijn zoon, van doodvreter tot terrorist,
ik had je beter op moeten voeden. [20:  Heijermans] 

PALLIETER	Zou u liever willen
dat ik mijn leven onder plakkerige lakens slijt,
zuchtend onder de knoet
van Trump de Tiran die vanuit het Westen op ons aast
en Poetin de Verschrikkelijke
die oprukt vanuit het Oosten?
CLÉMENTINE	Wat hebben we al verdriet gehad
om ongelukken die nooit zijn gebeurd[endnoteRef:21]. [21:  Guido Gezelle] 

PALLIETER	De onzekerheid van het geluk
is wreder dan de zekerheid van het ongeluk[endnoteRef:22]. [22:  Hendrik Conscience] 

CLÉMENTINE	Als een scheepswrak op het droge
ben ik onmachtig om mijn zoon
van de ondergang te redden.
PALLIETER	Wees toch fier op uw boreling
dat hij de Vlaamse Leeuw opnieuw ontketent.
CLÉMENTINE	Nooit schreeuwde
de Stomme van Portici zo hard[endnoteRef:23],
maar tot mijn verdriet
en tot Het Verdriet van België[endnoteRef:24]
werd hij net als ik niet gehoord. [23:  opera van Auber ]  [24:  Hugo Claus] 

PALLIETER	Kwatsch, moeder!
De Stomme van Portici
liet ons opstaan
tegen Vreemde Overheersing!
	Zoals wij toen de Hollanders
ons land uit trapten
met hun koopmannen en dominees
jagen wij nu de Yankees
met hun MAGA’s en hun Trumponomics
wég uit Mijn Land, Mijn Vlakke Land[endnoteRef:25] [25:  Jacques Brel] 

	niet met zwijgen, niet met stilte,
maar met BOEM, PAUKESLAG[endnoteRef:26]! [26:  Paul van Ostaijen] 

CLÉMENTINE	Goed jongen,
dan zal ik fier op u zijn,
fier en verdrietig
ik huil om uw verlies,
maar mijn rouw
heeft een gouden randje
omdat ik weet
dat u sterft
in het Vlaams Belang.
PALLIETER		Jawel,
			zo wordt Vlaanderen weer van Ons[endnoteRef:27]. [27:  Vlaams Belang] 

CLÉMENTINE		Plopperdeplop.[endnoteRef:28]. [28:  Kabouter Plop] 

PALLIETER	Ja moeder.
Plopperdeplop.
Ze omhelzen elkaar. 
Vlaamse muziek en wapperende vlaggen.


