
Arnhem, 29 juni 2025 

Lieve JeƯ, 

Ik heb een nieuw woord geleerd: atopisch. 

In mijn geval gaat het om atopisch eczeem, 
omdat de hooikoorts mijn oogleden aanvreet; 
het traagste roofdier is het gras (vossenstaart, glanshaver,  de gestreepte witbol), 
met zijn dagelijkse pollenbombardementen; 
alsof het plantenrijk ons rijk van naakte apen parodieert. 

Atopisch komt van het Griekse a-topos; niet op zijn plaats. 
Zoals het huwelijk van JeƯ Bezos in Venetië atopisch is. 

Ik hou van Venetië. Het Venetië van de zijstraatjes en de schaduwen, 
los van het mensenlint dat van Santa Lucia naar San Marco slingert, 
het Venetië van de sirocco, het aqua alta 
en de oude Venetianen in caƯè Rosso. 

Het is een Venetië dat misschien helemaal niet bestaat, 
een snobby droompje van een toerist die doet of hij geen toerist is, 
wat, ik geef het toe, een van mijn guilty pleasures is. 

Zou JeƯ Bezos, die deze week Venetië afhuurde voor zijn tweede huwelijk, 
dezelfde fantasie koesteren? Je zou kunnen zeggen dat deze Dagobert van Amazon, 
die met zijn vermogen de ergste hongersnoden ter wereld kan lenigen, 
zelf mag bepalen wat hij met zijn eigen geld doet. Dat hij het volste recht heeft 
werelderfgoed als privéterrein te beschouwen, al vraag ik me af 
of geld dat is verdiend met, ik noem maar wat, het uitbuiten van werknemers, 
verdozing van landschappen en grootschalige belastingontwijking, 
kortom, door schade toe te brengen aan de mensheid als geheel, 
wel als ‘eigen geld’ beschouwd mag worden. 

Zijn winst kost ons nogal wat. 

Maar dat zal mij wel weer een linkse deugneus maken. 
Iemand die een ander zijn feestje misgunt. Of erger nog: een hypocriet. 

Zelf ben ik immers getrouwd in Hattem, in de oude boomgaard onder de molen, 
voor het hout waar de bakker zijn oven mee stookte. 

Als Arnhemmer was ik daar ook atopisch. 

Bij ons echter geen protest van boze Veluwenaren 
en ook Greenpeace kwam geen spandoek uitrollen. 

Of dat mij een beter mens maakt dan JeƯ Bezos weet ik niet, 
wel weet ik dat de trouwlocatie uiteindelijk niks uitmaakt; 
belangrijker is met wie je de rest van je huwelijk doorbrengt. 

Daarin gun ik JeƯ alle geluk. Omdat ik hoop dat een gelukkig mens 
een beter mens wordt.  

En misschien werk maakt van de ergste hongersnoden ter wereld. 


