
GROENLAND 

hier dwaal ik 
de dierenbeul van Heusden-Zolder 
door de pastorale fantasie 
van stratenplan 

het herderspad, de sterrenwacht. 
de regenbooglaan die doodloopt 
op het galgeneinde 

en hier dwaal ik  
met twee wasmanden vol puppies 
langs groene tuinen, lage huizen 
waarin ik geluk vermoed 

het geluk van een gevulde maag 
het geluk van een zacht bed 
het geluk van een warme douche 

drie voor mij onbereikbare dromen 

ik verdien de honger 
 de slapeloosheid 
 het vuil dat aan mij kleeft 

ik ben de dierenbeul van Heusden-Zolder 
wankel met twee wasmanden vol puppies 
van de Galgenberg 
naar de Sacramentskapel 

op het circuit hoor ik machines brullen 
in eeuwige achtervolging 
zonder werkelijk vooruit te komen 
voor een gillend publiek 
dat het eigen leven ziet 
zinloze rondjes die eindigen waar ze begonnen 

ik wou dat ik 
met mijn twee wasmanden vol puppies 
door kon lopen 

van de galgenberg 
naar de sacramentskapel 

het kanaal over 
langs de Faeroër-eilanden 
tot in Groenland 

Groenland 

  



waar de Amerikanen op een wereldoorlog wachten 
met hun strakke uniformen 
en hun glanzende raketten 

ik wou dat de Amerikanen van Groenland mij kwamen redden 
met hun glanzende uniformen 
en hun genade-brengende raketten 

ik wou dat de Amerikanen mij genade brachten 
met hun uniforme raketten 
en hun glanzende wereldoorlog 

ik tors mijn splinterkruis 
twee wasmanden vol puppies 
de wanhoop van een man 
en de lijfgeur van een beest 

van de Galgenberg 
naar de Sacramentskapel 

en ik wou dat de Amerikanen mij kwamen redden 
met hun glanzende uniformen 
en de genade van hun raketten 

ik wou dat de glanzende Amerikanen mij kwamen redden 
met hun raketten, hun uniformen 
en de genade van hun wereldoorlog 

 


