
KIP KERK EN SIGAAR 

Martine, zou je mijn schedel willen lichten, 
leg die grijze pudding in mijn vol hoofd bloot, 
die doos van Pandora vol gruwelijke rampen, 
vol woede en vrees en een klein sprankje hoop 

is het mogelijk mijn faalangst weg te snijden 
mijn zorgen om de toekomst, mijn financiële stress, 
mijn hypochondrische paniekgesteldheid, 
mijn dynamische doemdenkproces? 

prik met een pincetje in die gedragsbeïnvloeder, 
kietel mijn cognitie met precisielobotomie, 
mijn brein is zonder tumor zelfs vijandig en kwaadaardig 
een zwart gebied dat schreeuwt om cognitieve chirurgie 

laat mij niet intact, gun mij blijvend letsel, 
zorg dat ik juist mijn eigen zelf niet blijf 
bevrijd mij van mijn neuro-functies 
shock de wanhoop uit mijn lijf 

Martine, als het niet teveel gevraagd is, 
ik wil maar een paar dingen bewaren, 
wat liefdesliedjes, mijn moeders stem, 
en verder –  

kip, kerk en sigaar. 


