Arnhem, 7 december 2025
Lieve Mopperaat,

In mijn wekelijkse zondagsbrief ben ik op zoek naar hoop en troost,
wil ik kleuren met lichte melancholie en streef ik
naar een gezamenlijke glimlach om ons menselijke gestruikel.

Maar mijn vorige brief schoot de zelfverklaarde Mopperaar des Vaderlands
in het verkeerde keelgat, dus gaf hij mij op ‘X’ een draai om de oren.

En dat mag natuurlijk! We leven vooralsnog in een vrij land waarin we het,
binnen redelijke grenzen, verbaal oneens mogen zijn met elkaar.

De mopperaar kreeg bijval en ik weet niet welk algoritme ik ingetrokken werd,
maar al snel dropen de reacties van het bekschuim en werd ik
een walgelijk mannetje genoemd, een boerenhufter, een stuk vreten.

Het verbaast me altijd weer hoe mensen die zich opwerpen als hoeders van de beschaving
weinig moeite hebben met het uitschelden van andersgemeningden,

maar het mag wel natuurlijk! Ze mogen me noemen wat ze willen, gelukkig,

hypocrisie is niet verboden, anders zouden we allemaal in het gevang zitten.

Alvind ik het een wonderlijke sneeuwvlokreactie

om volledig weg te smelten wanneer één dingetje je niet aanstaat;

de mopperaars zouden mij het liefst met de publieke omroep en al afschaffen
waar ze sowieso nooit meer naar zullen luisteren, bezweren ze.

Bizar dat ik met één zondagochtendgedachte volwassen mensen weg kan jagen.

Alis het afwachten of dit soort dreigementen ook worden uitgevoerd,
meestal zijn zulke woorden weinig meer dan lucht en worden ze geuit
bij gebrek aan steekhoudende argumenten. Wat natuurlijk gewoon mag.

Overigens heb ik een hekel aan polemiek, gekwetste egootjes
die elkaar valse lucht toeblazen, niet om dichter bij elkaar te komen
maar om een denkbeeldige buhne te plezieren.

In de regel reageer ik dan ook niet op negativiteit,
maar omdat dit mijn laatste maand op deze plek is
(jullie hebben geluk mopperaars, ik verdwijn!)

doe ik het lekker toch. Ook dat mag.

Misschien zit er wel waarheid in het verwijt van eagle82647,
waarvan ik niet weet of het mens, bot of trol is,

dat ik aandacht zoek omdat ik mijn boekjes moet verkopen -

dus lieve Mopperaar, wil je ook deze brief aan het algoritme voeren?

Want binnenkort verschijnt bij Theaterboekhandel.nl De Lieve Jibbe,
met daarin alle brieven die ik sinds 2021 op deze plek heb bezorgd -
u kunt het boek nu al voorbestellen!

Cadeautip voor alle lieve luisteraars, liefhebbers en brieflezers,
al kan de bundel ook gebruikt worden als wc-papier
voor alle lieve mopperaars. Want dat mag ook gewoon.



