
Arnhem, 1 juni 2025 

Lieve Haribo, 

In de jaren tachtig - voor mij maar een hartslag geleden, 
voor mijn kinderen dichter bij het Pleistoceen dan bij vanochtend - 
schitterde Hetty Heyting als Tante Til in De Familie Knots. 

In haar salonatelier schilderde ze abstracte doeken, 
met als voorkeurkleur roze, terwijl er naar hartenlust werd gerookt en gezopen. 

Men keek niet op van een borreltje of sigaretje meer of minder 
in de jeugdseries van mijn vormende jaren, 
al stopte Haribo toen nog geen softdrugs in zijn colasnoepjes. 

Het geeft wel nieuwe glans aan de oude slogan Haribo macht Kinder froh! 

Ook speelde Hetty Heyting Oma Knots, die haar echtgenoot 
altijd liefkozend aansprak met Ouwe Zemelaar. 

Ik moest daaraan denken, omdat mijn nieuwe sporthorloge 
mij niet alleen voorschrijft wanneer ik moet bewegen en hoe lang ik moet slapen, 
maar ook de voedingswaarden bijhoudt van alles wat ik eet. 

En mijn sporthorloge zegt dat ik meer vezels moet eten. 

Het is echter nog niet zo eenvoudig 
om grote hoeveelheden vezels binnen te krijgen 
terwijl ik tegelijkertijd de inname van voedingsstoƯen beperk. 

Zo kwam ik op zemelen. 

En omdat ik nu zemelen toevoeg aan zowat alles wat ik eet, 
kan mijn vrouw mij nu liefkozend aanspreken met Ouwe Zemelaar - 
wat ze niet doet omdat ze bij haar geen tv keken vroeger. 
En omdat, zal ze beweren, De Familie Knots ver voor haar tijd is. 

Mijn kinderen zeggen dat ze me liever puddingbuikje blijven noemen. 
Of gewoon ouwe. 

De schilderijen van Tante Til bezaten, 
zoals goede kunst dat wel vaker heeft, 
transformerende en zelfs magische kwaliteiten. 

In haar kloddertjes roze liepen de werkelijkheid 
en de droomwereld door elkaar en werden problemen 
die in de realiteit onoverkomelijk leken in geschilderde verbeelding opgelost. 

En dat zonder enig geestverruimend snoepje van Haribo. 

Waarmee maar weer eens bewezen is dat kunst 
en fantasie essentieel zijn voor het goed functioneren van de wereld 
en dat we dus, om het tij te keren, er veel meer van nodig hebben. 

Meer verbeelding, meer kunst, meer kloddertjes roze en meer zemelen. 


